
 

 

Met trots mogen wij tijdens Keningsdei Dokkum aankomende maandag het fierljeppen laten 
zien!  

De spectaculaire Friese sport kun je van dichtbij beleven langs de koninklijke route. 

We kijken ernaar uit om Willem-Alexander en zijn familie te ontmoeten tijdens de koninklijke 
wandeling bij onderdeel 2: “yn beweging”. En… zou de koning zelf ook de sprong durven te 
wagen?  

Graag zien we jou ook langs de route in Dokkum? Of kijk je gezellig live mee op tv.  

Wij hebben er ontzettend veel zin in en maken er samen een prachtige dag van!  

Meer informatie over het programma en de route vind je op keningsdei.frl 

 

http://keningsdei.frl/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBEwc2lXQUI5ZTh4cHpocExKaHNydGMGYXBwX2lkEDIyMjAzOTE3ODgyMDA4OTIAAR7MV8_Zpl2Qj9gaaac6M2CdVc9DAz03UCHeGxKfcaVS05DUDbZmGKECGHvamQ_aem_1mAf8DfFhPjDQzdRnXBMAA

